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(Oppen Swolle 7, Vollenhove) 

Ontvangst met koffie/thee 13.30 uur 

Eindtijd 16.30 uur 

25 mei 2024 
“Houd de haard van uw 

gedachten rein, u sticht 

daarmee vrede en zult 

gelukkig zijn!” 

Abd-ru-shin 

DE WERELD VAN GEDACHTENVORMEN 

en hoe dit ons leven beïnvloedt. 

Inspiratiemiddag  



Gedachten, we kennen ze allemaal. Ze komen 

dagelijks vele malen in ons hoofd voorbij, soms 

vluchtig, soms terugkerend, soms ook obsessief. 

Het is een onlosmakelijk deel van ons leven, waar 

we zo aan gewend zijn, dat we er lang niet altijd 

bij stil staan. Toch hebben ze een diepgaande, 

veelomvattende werking. Wat weten we eigenlijk 

van deze invloed van de gedachtewereld op ons leven? 

In de vorige eeuw schreef Abd-ru-shin het driedelige werk “In het Licht der Waarheid” 

Graalsboodschap. In dit werk worden de verbanden beschreven tussen de ons zichtbare 

wereld en de wereld van de gedachtenvormen. Ver voordat visualisatie en manifestatie 

gangbare begrippen werden, beschreef Abd-ru-shin al de werking van 

gedachtenvormen, gedachtencentrales, demonen en fantomen. Tijdens deze inspiratie-

middag gaan we hier dieper op in.  

De wereld van de gedachten is van grote invloed op dat, wat we in het dagelijks leven 

beleven, voelen en ervaren. Het is in belangrijke mate bepalend voor wat we als 

mensheid collectief en individueel op onze levensweg tegenkomen. Wij staan zonder 

uitzondering onder invloed van deze gedachtewereld, we beïnvloeden deze zelf, ook als 

we ons daarvan niet bewust zijn. Abd-ru-shin beschrijft in zijn boeken hoe we hier op 

een zuivere, opbouwende manier mee kunnen omgaan. 

Tijdens deze workshop laten we de aanwezigen graag kennis maken met de originele 

teksten van Abd-ru-shin, die ook nu, 100 jaar later, nog een bijzondere, diepwerkende 

invloed hebben op toehoorders. Daarna nodigen we iedereen uit om met elkaar het 

gesprek aan te gaan over één van de teksten en de thema’s die daarmee samenhangen. 

Natuurlijk is er ook in de pauze mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 

Met een korte, afsluitende tekst laten we de middag uitklinken. 
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Foto: Albert Speelman 

www.graalsboodschap.org                    


